Verslag Eureka wandelvakantie Mellau Oostenrijk (Bregenzerwald) 05 tem 12 juli 2025

Zaterdag 5 juli om 06h vertrekken 52 mensen, waarvan 11 Eureka’s met Mardaga cars in Musterbilzen. Na stops in
Hunsruck-west, Sindelfinger wald en Bodensee arriveren we om iets na 17h bij Hotel Engel in Mellau Oostenrijk waar
we verwelkomd worden met een glaasje cava en zelfs onze bagage wordt door het hotelpersoneel naar binnen
gedragen. Na de kamerverdeling krijgen we de Bregenzerwaldcard (hele week gratis bus en liften) en mogen we
onmiddellijk aanschuiven aan het avondeten, dat smaakt natuurlijk. Daarna doen we nog een dorpsverkenning o.a.
tot aan de Mellaubahn, we zijn vroeg op het seizoen en het is nog volle bak licht. Na nog wat fijn buiten op het terras
samenzitten en enkele pintjes gaat iedereen van een fijne nachtrust genieten.

Zondag 6 juli na het ontbijt wandelen we een kilometer naar de Mellaubahn en gaan we van 714 naar 1395 meter.
Tijdens de rondwandeling van zo een 5 km wordt in de Kanisalpe het verloren zweet bijgevuld (ook met lekkere
melk) Rond 12h versterken we de inwendige mens in het bergrestaurant Simma waarna we terug dalen en na nog
een kaarsje gebrand te hebben in de kerk van Mellau gaan we naar het hotel. Om 14h vertrekken we met Johan
naar de Rappenlochschlucht in Dornbirn. Hier wacht ons een vrij pittige wandeling met heel wat trappen (187) van
zo een 5 km met zeer mooie zichten, sommigen halen het einde, anderen bijna. Na een lekker drankje in de
Rappenlochstadl keren we terug naar het hotel voor het avondeten en gezellig samen zijn.

Maandag 7 juli vertrekken we om 9h30 met de bus naar Feldkirch, hier bezoeken we onder leiding van onze gids Rik
de stad, het kasteel Schattenburg, de katzenturm en nog wat andere bezienswaardigheden. Rond 13h eten we in het
restaurant Johanitterhof waarna we met de bus verder reizen naar Vaduz in het staatje Lichtenstein. Hier doen we
een serieuze beklimming (op en af) naar het schloss Vaduz (en met wat een fantastisch uitzicht over de stad) waarna
we het verloren zweet bijvullen in een gezellig stadscafeetje. Na het avondeten, gezellig babbelen en rummikub
spelen kruipen we tevreden onder de wol.

Dinsdag 8 juli vertrekken we na het ontbijt met ons 11 (we willen de bergen zien) om 9h15 met (gratis) landbus 832
naar de Bezaubahn. We stijgen van 715 meter naar het middenstation Sonderdach waar we een ferme
rondwandeling maken van zo een 2 km in de ook ferme regen. Dan stijgen we met de seilbahn naar het bergstation
Baumgarten op 1645 meter. Na wat gegeten te hebben in het zeer mooie bergrestaurant maken we hier een
rondwandeling van ongeveer 4 km in de gietende regen die de laatste kilometer zelfs overgaat in sneeuw, wat is me
dat ! Nat en verkleumd warmen we ons bij een drankje op in het restaurant waarna we met lift en bus terug keren
naar het hotel. Omdat we nog wat tijd over hebben gaan we nog eens op en af met de Mellaubahn, het is toch gratis
en wandelen we daarboven nog een paar kilometers erbij. Na het avondeten gaan we naar het zaaltje bij de kerk
waar de harmonie en de trachtengruppe schuplatter een geweldige muziek- en dansavond ten beste brengen, een
zeer mooie afsluiter van toch wel een natte en koude dag.

Woensdag 9 juli gaan we met de bus 840 (850 kwam niet) om 10h naar de Diedamskopfbahn in Shoppernau. We
stijgen van 820 naar 2020 meter en daar wacht ons een mooie verrassing, bijna 20 cm sneeuw. Omdat het te
gevaarlijk is voor onze oude knoken om hier te wandelen gaan we na het maken van mooie foto’s terug naar onder
en gaan we in Schoppernau door de bossen wandelen. Middageten doen we in het gezellige cafeetje aan het
tennisplein en daarna wandelen enkelen tot in Mellau, enkele anderen nemen halverwege de bus. Na het eten,
spelletjes spelen en gezellig babbelen is er weer een dag om. Geen spectaculaire vergezichten vandaag wegens het
slechte weer, maar toch een mooie dag.

Donderdag 10 juli wordt een mooie dag met open weer en daarom gaan we met de bussen 840 en 851 naar de
seilbahn Uga Express, een open lift die van 1370 naar 1820 meter gaat. Na een rondwandeling van zo een 5 km
schaften we rond 12h in het bergstation Elsenalpstuble. Terug onder gaan we met de bus verder naar Faschina naar
de seilbahn Stafelalpe (1485 naar 1865 meter) waar enkelen het blumenlehrpfad volgen van het middenstation naar
het bergstation, anderen gaan rechtstreeks naar het bergstation. Eenmaal terug onder reizen we met 3 buslijnen
terug naar ons hotel. Vandaag was een zeer mooie dag met redelijk wat kiklometers en spectaculaire vergezichten.



Vrijdag 11 juli wordt eveneens een mooie open dag en daarom besluiten we om terug met de bus naar de
Diedamskopfbahn te gaan. Eenmaal op 2020 meter is de sneeuw zo goed als weg en klimmen we naar het kruis
(2090 meter) waar we getracteerd worden op een prachtig vergezicht over de omliggende bergen, dalen en dorpjes,
daarom komen we naar Oostenrijk. Na de vele foto’s wandelen we te voet naar het middenstation (2090 naar 1670
meter) en dan met de bahn naar onder. Daar wordt er gegeten in het dalstation aan de Diedamskopfbahn. Om half
twee reizen we met de gratis bussen terug naar de Bezau bahn waar we terug stijgen naar 1645 meter. Vandaag
kunnen we ook hier genieten van een geweldig zicht over de verre omgeving. Omdat de tijd te kort is voor een
rondwandeling (we moeten nog met de lift naar onder) wordt er een pintje gedronken of een ijsje gegeten in het
bergstation Baumgarten, rond half 5 keren we terug naar het hotel voor een gezellige laatste avond.

Zaterdag 12 juli, tussen half 7 en 7h worden de valiezen in de bus geladen en om 7h is er het laatste ontbijt. Om 8h
dan vertrekken we naar huis. Na tussenstops in Denkendorf en Hunsriick-Ost arriveren we rond 19h veilig en
tevreden terug in Munsterbilzen.

Slotconclusie : Het moet wederom gezegd worden, de afwezigen hebben weer wat gemist, deze reis was een
combinatie van redelijk (en pittig) wandelen, we hebben alle seizoenen gezien en tevens genoten van de supermooie
uitzichten. Het is een zeer mooie streek met een fijne Eureka groep, ook de niet Eureka’s waren gezellige en fijne
mensen, en dus :

Bedankt bestuur Eureka, de ganse groep heeft geweldig van deze reis genoten.
Bedankt Johan, Katelijne en fam. Mardaga en onze gids Rik voor deze veilige en mooie reis, alles was top.
Bedankt alle medereizigers voor het leuke gezelschap.

Misschien tot volgend jaar, hopelijk heeft Johan nog zo wat in petto en mogen we er weer allemaal bij zijn.

Guido.



